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“High Five”                   Jelle Hakvoort 

 
Interview door: Marijke van Maanen-Keetman 

 

Vraag 1 

Naam, straat en gezinssamenstelling?  

Mijn naam is Jelle Hakvoort en ik ben getrouwd met 

Willian Hakvoort-Haarman. We hebben 5 kinderen: 

Joanne, Joab, Matthias, Marith en Sifra. We wonen 

aan de Hopweg 40 waar we een biologisch 

Melkveebedrijf hebben met Jersey-koeien, 2 

ondeugende honden, 2 katten en nog een stel kippen.  

 

Vraag 2 

Werk/Vrijwilligerswerk/Hobby’s?  

Ik ben dus melkveehouder en dat is eigenlijk ook mijn 

hobby! Af en toe geven we excursies op ons natuur-

inclusieve bedrijf, in samenwerking met bijvoorbeeld 

Het Staatsbosbeheer. Met vrijwilligerswerk ben ik nu niet zo actief. Wel neem ik deel aan de bedrijfs-

economische studieclub ‘Rutten en omstreken’ van melkveehouder uit de NOP. We zijn blij met de 

goede contacten met buren en collega’s! 

Van Gerard Keurentjes en mijn buurman Joost van Middelaar heb ik onze huidige manier van boeren 

geleerd! Sinds kort ben beweidingscoach in samenwerking met het bedrijf Pure Graze. Zo mag ik ook 

andere boeren leren weiden in het mooie kruidenrijke grasland! 

Mijn ‘missie’ momenteel is om te laten zien, dat een veehouder ook een herder is van zijn vee. 

Daarmee hoop ik iets van de Here Jezus te laten zien, die ons ook wil leiden als de Goede Herder! 

 

Vraag 3 

Hoe ben ik in Rutten terecht gekomen? 

Met mijn ouders en zusjes zijn we in 1981 vanuit Urk naar de Hopweg gekomen. Daar had mijn Opa 

een pachtboerderij en daar werd het land volgebouwd. Op de Sjaloomschool leerde ik Willian 

Haarman kennen, met wie ik nu getrouwd ben en dat was een cadeau uit de hemel! 

 

Vraag 4 

Mijn karakter beschreven in 3 woorden? 

1. leergierig                                 2. ondernemend                                3. chaotisch 

 

Vraag 5 



De grootste blunder die ik in mijn leven gemaakt heb, is…  

Dat zijn er helaas vele en ik vergeet ze liever, daarom noem ik er maar één: Ik heb een keer een 

stroomstoring veroorzaakt in deze omgeving. Ik was een gat aan het boren op het erf en raakte toen 

een dikke stroomkabel. Ik ben dankbaar dat ik het heb overleefd! 

 
 

B e d a n k t   v o o r   h e t   i n t e r v i e w  

 
 

 


