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“High Five”            Willeke den boer 

 
Interview door: Marijke van Maanen-Keetman 

 

Vraag 1 

Naam, straat en gezinssamenstelling?  

Ik ben Willeke den Boer. Ik ben getrouwd met Mennie en wij wonen samen met onze kinderen Rian 
(13) en Han (11) aan het Ruttensepad. 

Vraag 2 

Werk/Vrijwilligerswerk/Hobby’s?  

In januari start ik weer als leerkracht op een 
basisschool. Vlak voor Han geboren werd ben ik 
daarmee gestopt om zo meer tijd en aandacht voor de 
kinderen te kunnen hebben. Nu is het een goed 
moment om weer een paar dagdelen buiten de deur te 
werken. Daarnaast vind ik het leuk om te tuinieren, 
wandelen, fotograferen en lezen. In de Sjaloom werk 
ik mee aan de aankleding van de 'themamuur’, zodat 
de sfeer in de gang past bij het seizoen of een ander 
thema. Verder doe ik nog wat vrijwilligerswerk in onze 
kerk, De Hoeksteen in Emmeloord. 

Vraag 3 

Hoe ben ik in Rutten terecht gekomen? 

Doordat ik Mennie heb leren kennen. Daarvoor woonde ik in Emmeloord. Ik had nooit verwacht dat ik 
in een dorp zou gaan wonen, maar ik heb het hier goed naar mijn zin. Dat mensen hier gemoedelijk, 
betrokken en actief zijn, vind ik mooi. Net als de vele kanten van het agrarische leven in deze 
omgeving. We hebben vanuit huis naar 3 kanten een geweldig uitzicht, waar ik dagelijks van geniet. 

Vraag 4 

Mijn karakter beschreven in 3 woorden? 

1.    Vriendelijk         2. Positief ingesteld    3. Enthousiast (soms eerst de kat uit de boom kijken) 

 

Vraag 5 

De grootste blunder die ik in mijn leven gemaakt heb, is… 

Toen ik tiener was hadden we kennissen op visite. Mijn zusje had in het park een paar kikkers 
gevangen, die in een emmer in de tuin zaten. Ik zei tegen het zoontje van de kennissen (in de 
veronderstelling dat hij dat natúúrlijk nooit zou doen): gooi jij een kikker in je vaders nek? Tot mijn 
verbazing pakte hij zonder blikken of blozen één van de kikkers, liep naar zijn vader toe en kieperde 
de kikker bij zijn vaders kraag naar binnen. Het was dan misschien wel een blunder om te denken dat 
zo'n kind dat nooit zou doen, maar het effect was wel hilarisch. Een man die van het ene op het 



andere moment vanuit een rustig gesprek ineens staat te springen en te schudden aan zijn kleren om 
die kikker kwijt te raken. 

B e d a n k t   v o o r   h e t   i n t e r v i e w  
 


